
Namen van Jezus
Namen van Jezus, 
God zelf in Zijn Zoon
Zijn namen zijn liefde, 
het Lam op de troon.
Voorzegd door profeten, 
geschreven in Gods Woord
De namen van Yeshua, 
Zijn handen doorboord.

Emanuel, God met ons, 
sinds eeuwen belooft.  
Yehoshua; Gods redding, 
voor hij die gelooft
Want Jezus, God redt, 
kwam op aard’ ook voor u
Zijn bloed voor Uw redding, 
geloof dit toch nu.

Vredevorst, en Schepper - Koning, 
de Ik Ben, en Sterke God,  
Wonderbaarlijk onze Raadsman, 
Eeuwig Vader, Woord van God.
Hij, De Waarheid, en het Leven, 
Overwinnaar van de dood,
Ha Massiach ons gegeven,
Gezalfde God's, het Levensbrood.

Zoon des mensen, Leeuw van Juda, 
Hoorn des Heils, Almachtig God.
Hij die voor ons kwam vervullen, 
geheel God’s wet, ieder gebod.
Oh die Heiland ons gegeven, 
ook aan u, belast en moe,
is De weg van eeuwig leven 
voor de mens naar Vader toe.


