
 

 

 

 
BO RUACH ELOHIM 

 
 

Bo, 
Ruach Elohim, 

u'male et nafshi. 
Hadrech otanu k'yeladim, 
rak b'cha anu chafetzim, 

anachnu maminim otcha lavo. 
 

Baruch haba, 
Baruch haba, 
Ruach Elohim. 
Baruch haba, 
Baruch haba, 

welcome Spirit of God (2x) 
 

Come, 
Holy Spirit come, 

come and fill us now. 
For you are welcome in this place, 
show your mercy and your grace. 
Come and fill us Holy Spirit Come. 

 
Baruch haba, 
Baruch haba, 
Ruach Elohim. 
Baruch haba, 
Baruch haba, 

welcome Spirit of God (2x) 
 
 
 



 

 

 

 

ADON OLAM 
HEER VAN DE WERELD 

 
Adon olam, asher malach, b'terem kol y'tzir nivra. 

De Heer van tijd en ruimte, die Koning was voor enig schepsel was geschapen 
 

L'et na'asah v'cheftzo kol, azai melech sh'mo nikra.  
Toen door zijn wil alles ontstond, toen reeds heette Hij Koning. 

 
V'acharey kichlot hakol, l'vado yimloch nora. 

Als alles zal ophouden te bestaan, zal Hij toch in eenzaamheid 
 

V'hu haya, v'hu hoveh, v'hu yih'yeh b'tifara. 
De Ontzagwekkende Koning blijven. Hij was, Hij is, en Hij zal zijn in luister. 

 
V'hu echad, v'eyn sheni l'hamshil lo, l'hachbira. 

Hij is een, er is geen tweede die aan Hem gelijk is. 
 

B'li reishit, b'li tachlit, v'lo ha'oz v'hamisrah. 
Hij is zonder begin en zonder einde, aan Hem is de macht en de heerschappij. 

 
V'hu Eli, v'chai go'ali, v'tzur chevli b'et tzarah. 

Hij is mijn God, waarlijk mijn Redder, Een rots bij verdriet in moeilijke tijden. 
 

V'hu nisi umanos li, m'nat kosi b'yom ekra. 
Hij wijst mij de weg, Hij is mijn schuilplaats, Hij troost mij, als ik Hem roep. 

 
B'yado afkid ruchi b'et ishan v'a'irah. 

Aan Zijn hand vertrouw ik mijn ziel toe Als ik ga slapen, en als ik ontwaak; 
 

V'im ruchi g'viyati, Adonai li v'lo ira.  
En met mijn ziel mijn lichaam ook. Mijn God is bij mij, ik heb geen vrees. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


